
 

 

 
  

Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u een  
nieuw land. Dan is het tijd om de Here te vragen, totdat Hij  
komt en voor u gerechtigheid laat regenen - Hosea 10: 12 

 

 

Afscheid en welkom 

Op 9 november hebben we afscheid 
genomen van onze familie en zijn we 

op het vliegtuig naar Zuid Afrika 
gestapt. Na een lange, vermoeiende 

vlucht waren we blij dat we opgehaald 
werden van het vliegveld en meteen 
door konden rijden naar het plaatsje 
Dundee. Hier staat onze missiepost 
Melusi. Bijzonder om er weer te zijn. 

We hebben Peter en Angeline 
Hambidge (leidersechtpaar) weer 
ontmoet en de rest van het team. We 
verblijven in hetzelfde huisje als we 2 
jaar geleden deden. Dit voelt 
vertrouwd: er is weinig veranderd. We 

zijn erg blij hier weer te zijn. 
 

Strijd 

Een aantal dagen na onze aankomst 
werd Daniel ziek. Dit duurde 2 dagen 
maar in de tussentijd werd ook Levi 
ziek. Het leek op een griep die 
rondging bij wel meer mensen maar 

Levi was er zo ziek van dat hij zelfs 
een infuus kreeg om uitdroging te 
voorkomen. Dit waren heftige dagen 
voor ons. Levi was nog nooit zo ziek 
geweest en het zorgde best wel voor 
wat onzekerheid om je kleintje zo 

apathisch te zien liggen. Er is in die 
tijd veel voor ons gebeden, dat 
hebben we ook echt ervaren. Het 

risico is dat we ontmoedigd kunnen 
raken door de heftige tijd waar we 
doorheen zijn gegaan maar het 
bevestigde voor ons alleen maar dat 

we Gods wil volgen door hier te zijn. 
En we weten dat daar moeilijke 
situaties bij kunnen komen. 
 

Werkzaamheden 

Al snel na ons herstel zijn we 
begonnen met onze werkzaamheden 

op Melusi. Daniel is verantwoordelijk 
voor de zogenaamde 'vegetable 

garden'. Dit is een groot stuk land 
waarop allerlei verschillende groenten  
 
 
 

 
en kruiden worden geplant. De lokale 

vrouwen en een aantal mannen uit de 
townships bewerken dit land onder 

Daniels supervisie. De ochtend begint 
met een bijbelstudie die Daniel geeft. 
Momenteel heerst er een grote 
droogte in ons gebied dus het is een 

grote uitdaging en een les in ver-
trouwen dat er een goede oogst zal 
komen. Verder is Daniel bezig met een 

kinder- en een tienerclub in het 
Kwasithole gebied, een outreach in het 
Dlamini gebied en is hij verantwoor-
delijk voor de IT vragen van het team. 
Elske is nu 1 dag in de week 
verantwoordelijk voor het HIV/AIDS 
carecenter. 1 keer in de maand heeft 

ze ook de weekendverantwoordelijk-
heid voor het carecenter. Daarnaast 
staat Elske twee ochtenden in de 
keuken. Verder is ze op maandag-

middag betrokken bij de kinderclub in 
het Kwasithole gebied en dinsdag-

ochtend bezoekt ze daar ook de 
crèche. Op woensdagmiddag gaat 
Elske op outreach in het Lindelani 
gebied. Op zondag is ze regelmatig te 
vinden in het worship team in de kerk. 
 

Taallessen 

Je begrijpt uit het bovenstaande wel 

dat we niet stilzitten. Naast al deze 
activiteiten hebben we de verplichting 
taallessen Zulu te volgen. Dat doen we 
samen op donderdagochtend en dat is 

erg goed. We merken wel dat Zulu 
geen makkelijke taal is om te leren 

maar met veel oefenen en gebruiken 
in de praktijk op bijvoorbeeld 
kinderclubs en outreaches merken we 
toch al dat we grote sprongen vooruit 
maken. Nog even en we doen onze 
bijbelstudies in Zulu ;-) 
 

Johan en Marinde Rothuizen 

In december zijn we in de gelegenheid 
geweest om onze vrienden Johan en 
Marinde Rothuizen op te zoeken. Zij 

wonen circa 500 km bij ons vandaan. 
Het was goed om samen te zijn en 
  

 
 
 
 

 

Danken 
 Dat we ons plekje in het 

Melusi team gevonden 

hebben. Het is een erg 

fijn team om in te 

werken. 
 

 Dat het goed gaat met 

onze gezondheid. 
 

 Dat God in onze noden 

voorziet. De afgelopen 

maand hebben wij veel 

spullen gekregen van 

vrienden. Wij zijn God 

hier erg dankbaar voor. 
 

 Voor de kinderen en 

kinderclub in het 

Kwasithole gebied. Bij de 

laatste kinderclub waren 

maar liefst 85 kinderen. 
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Bidden 
 Dat we een goede balans 

mogen vinden tussen 

werk, gezin en 

ontspanning. We merken 

heel vaak dat het werk 

veel tijd kan opslokken. 
 

 Dat we steeds meer 

mogen wennen aan het 

werken in de hitte. We 

zijn vaak begin van de 

avond al erg moe. 
 

 Dat we vooruitgang 

blijven zien in onze Zulu 

lessen. Dit vraagt om veel 

zelfdiscipline en 

doorzettingsvermogen. 
 

 Voor onze financiën, dat 

we hierin mogen 

vertrouwen op Gods 

voorzienigheid. 



elkaar te bemoedigen. Het is bijzonder 

hoe God voorziet in wat we nodig 

hebben. Johan en Marinde hebben 
besloten terug te gaan naar 
Nederland. Hierdoor hebben zij van 
veel huisraad afstand moeten doen. 
Wij, die net aankomen, hebben juist 

veel huisraad weer opnieuw nodig. We 
voelen ons enorm gezegend door alle 
spullen die we van hen gekregen 
hebben.  

 

Kerst en Oud & Nieuw 

Ondertussen is Kerst 2011 ook alweer 
voorbij. Het voelt wel erg vreemd om 

Kerst met 30˚C te vieren, maar ach, 
dat zal na verloop van tijd ook wel 
weer wennen. Kerstavond heeft Elske 
voor het team en alle vaste bewoners 
(residents) een heerlijke Kerstmaaltijd 
gemaakt. Eerste Kerstdag hebben we 
na de dienst de BBQ (dat heet hier de 

Braai) aangezet, en hebben we met 
alle teamleden, de residents en de 
kerkleden lekker gesmuld van het 
vlees van de Braai. 's Middags zijn 
Levi en Daniel nog naar het stuwmeer 
geweest om even af te koelen. Tweede 
Kerstdag begon met een stevige 

wandeling naar de hoogste berg hier 
in de omgeving, een schitterende 
tocht. Ter afsluiting van die dag 
hebben we nog een duik genomen in 
het zwembad van de huisarts hier, 
waar we ook uitgenodigd waren om op 

de koffie te komen. Een week later 
hebben we 4 dagen op het huis en de 
bijbehorende honden opgepast. De 
huisarts en zijn gezin waren op 
vakantie en wij konden enkele dagen 
in hun huis hier in Dundee. Het was 
goed om even tot rust te komen na 

een drukke Kerstweek. Oud&Nieuw 

hebben we samen met Chantal 
gevierd, een van de jongeren uit onze 
kerk die drie weken geleden ook is 
aangekomen bij Melusi en hier voor 7 
maanden blijft. 
 

Levi's eerste verjaardag 

Levi is op 4 januari alweer 1 
geworden. Wat gaat de tijd toch weer 
snel. Hij probeert wat te lopen, maar 
is nog niet erg succesvol.  Gelukkig 

vallen de blauwe plekken wel mee. Hij 

babbelt heel wat af, maar echte 

woorden kunnen we er nog niet uit 
halen. Twee dagen voor zijn 
verjaardag vond hij het ook wel eens 
even goed om te laten zien hoe goed 
hij kon traplopen. En zijn verjaardag 

was een groot feest, met een mooie 
taart en heel veel leuke cadeautjes. 
Tjonge, wat is Levi verwend. Maar als 
je het hem zelf vraagt, dan schudt hij 
keihard nee... het slimme ventje! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Om vooruit te kijken... 

Er ligt nog veel in het verschiet de 
komende maanden. We gaan begin 
deze maand verhuizen naar een ander, 
groter huis hier op het terrein. Verder 
komt er nog een Nederlands teamlid 
bij: Brandien uit Barneveld. Twee 
Nederlandse echtparen komen ons 

hier begin februari opzoeken, om te 
bekijken of Melusi een nieuwe plek 
voor hun gezinnen is. Op 1 maart 

krijgen we bezoek van de regionale 
directeur van WEC, Patrick Johnstone. 
Begin maart hopen wij nog een cursus 
te volgen over 'kinderen in nood' 

vlakbij Johannesburg en niet te 
vergeten, eind maart is de jaarlijkse 
WEC conferentie in Kaapstad. Wij 
ervaren het als bijzonder en voelen 
ons gezegend om deel uit te mogen 
maken van Gods plan, hier op Melusi. 

 

  
 

Meer informatie: 

 

 

www.eglesia.nl 

 
www.wec-int.nl 

Thuisfrontcommissie 

Gerard & Hermi Visser 
Gebed en voorzitters 
 gvisser@gmail.com 
 06-22324115 

 

Wiecher & Mirjam Bakx 
Financiën 

 wiecherbakx@hotmail.com   

 06-42233102 
 

Bert & Rosanne v. Renselaar          

Communicatie 
 bertenrosanne@hotmail.com 

 06-38198687 
 

Ronald Durand & Anneleen v. Wijk 

Logistieke ondersteuning 
anneleenvanwijk@hotmail.com 

 06-14905589 

 

Ons adres 

Melusi Christian Community 
Daniel & Elske van de Vlag 

P.O. Box 503 
3000 Dundee 
South Africa 

Skype: danielske1 
Twitter: danielske1 

 danielske.vandevlag@gmail.com 

 

Ondersteuning 

U kunt Fam. van de Vlag steunen: 
Giro:  869939 

Bank:  42.68.39.536 
Aan: WEC-int, te Emmeloord 

Onder vermelding van: 
Daniël en Elske van de Vlag 

 

Giften met aangegeven bestemming 

worden zonder aftrek van onkosten 

aan de betrokken zendeling 

overgemaakt. Giften zijn 

belastingaftrekbaar. 
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