
 

 

Bid u mee voor: 
 

 Voor Sne, Pumula en 

Zama, deze jong 

gelovigen hebben 

enorme uitdagingen 

voor zich liggen, bid dat 

ze sterk mogen staan in 

hun nieuwe identiteit 

als kind van God 

 Dat Levi en Sarah in 

januari hun plekje 

mogen vinden op hun 

nieuwe school 

 Dat we echt tot rust 

mogen komen tijdens 

de vakantie en dat we 

een heerlijke tijd zullen 

hebben met Ingmar en 

Ida 
 

Dankt u mee voor: 
 

 Dat we God mochten 

zien werken in 

verschillende 

mensenlevens de 

laatste maanden 

 Voor Ronald en Mirjam 

Willemsen en Miranda 

Wildbret die zijn 

aangesloten in onze 

TFC 

 Dat het vakantie 

periode is en we meer 

rust ervaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De velden zijn rijp voor de oogst 

In onze vorige nieuwsbrief spraken 

we nog over hoe groen alles aan het 

worden is en hoe mooi de bloemen 

bloeien. Deze nieuwsbrief zien we de 

velden die rijp zijn voor de oogst. Ja, 

de groentetuin staat er goed bij. 

Ondertussen hebben wij al heel wat 

boontjes, spinazie, tomaten, paprika, 

sla, komkommers en aubergines 

kunnen oogsten. Maar wij zien ook 

geestelijke vruchten de afgelopen 

maanden. Zo is onze Kids Church 

gegroeid van 30 naar zo’n 80 

kinderen per week. Bovendien zijn er 

mooie, intense momenten van Kids 

Worship tijdens de Kids Church. 

Verder zien we dat vele jongeren en 

ouderen tijdens onze Outreaches 

Jezus aannemen. Dat betekende dat 

we een aantal extra doopdiensten 

mochten houden in oktober en 

november. Bij het Siya-Sebenza 

programma zien we een sterke groei 

in studenten die niet alleen Jezus 

aannemen, maar ook een Jeugd 

Alpha cursus volgen. Kortom: de 

velden zijn rijp voor de oogst! Wij 

danken de Heer hiervoor! 

 

Doopdienst November 

Vertelden wij in onze vorige 

nieuwsbrief nog over de doopdienst 

in oktober, al gauw bleek dat we in 

november nogmaals 7 mensen 

dopen. De meesten van hen komen 

via ons Outreach programma. Het is 

mooi om te zien hoe Gods Geest 

levens heeft aangeraakt! Eén van de 

dopelingen is Sne, een meisje die 

opgegroeid in één van de moeilijkste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

townships. Een paar maanden ervoor 

was ze door haar familie gedwongen 

nog mee te doen aan een 

voorouderverering ritueel. Helaas kan 

je als meisje hierin vaak geen 

weerwoord geven en wordt er voor 

jou besloten. Nu heeft ze besloten 

dat ze hiermee wil breken om Jezus 

te  volgen. Een ander meisje is 

Pumula, die eveneens in een besloten 

en gevaarlijk gebied woont. Pumula 

heeft een half jaar geleden haar 

neefje van 12 jaar verloren. Iemand 

had hem in een busje geduwd en 

seksueel misbruikt. Zijn lichaam was 

levenloos gedumpt vlakbij de 

spoorrails. Een trauma waar deze 

familie nog steeds dagelijks mee 

worstelt.  In september kwam 

Pumula ‘zomaar’ ineens mee naar de 

tienerbijbelstudie in Lindelani. Na één 

van de zondagse diensten heeft ze 

haar leven aan Jezus gegeven, om 

een week later gedoopt te worden. 

Met recht kunnen we zeggen dat God 

aan het werk is. 

 

Het verhaal van Zama 

Een ander bijzonder verhaal, is die 

van Zama. Daniel kwam haar op 8 

augustus tegen bij de ingang van 

Siya-Sebenza. Daniel vertelde haar 

die ochtend dat Siya-Sebenza was 

gesloten. Vervolgens werd ze heel 

erg emotioneel. Lees hieronder haar 

eigen verhaal. 

Mijn naam is Millicent Zama Zungu 

en ik kom uit Nqutu. In mijn derde 

jaar van mijn studie Mariene Biologie 

aan de Universiteit van KZN, ben ik 

betrokken geraakt in een auto-

"Jullie zeggen toch: "Nog vier maanden en dan komt de oogst"? Ik zeg jullie: kijk om je heen, dan zie je dat de 

velden rijp zijn voor de oogst!" (Johannes 4:35) 



  

ongeluk. Omdat ik na het ongeval 

mijn rechterhand niet meer goed kon 

gebruiken, moest ik noodgedwongen 

mijn studie stoppen. Mede daardoor 

verloor ik mijn studiebeurs. Van mijn 

zus hoorde ik van het Siya-Sebenza 

programma bij Melusi en ik besloot 

me in te schrijven voor de cursus van 

8 augustus. Toen ik in Dundee 

aankwam, bleek net die dag Siya-

Sebenza gesloten. Mijn hart was 

gebroken. Ik wilde zo graag werk 

vinden. Na het auto-ongeluk begon ik 

alle hoop te verliezen. Ik dacht dat 

alles voor mij afgelopen zou zijn. Een 

paar dagen later mocht ik gelukkig 

alsnog aan de work4aliving cursus 

beginnen. Ik leerde veel over hoe het 

er aan toe gaat in een 

werkomgeving. Ook heb ik tijdens de 

cursus Jezus aangenomen. Na de 

basiscursus heb ik ook nog een 

computercursus en een cursus 

verkooptechniek gevolgd. Nadat ik 

deze had voltooid, vertelde Ayanda 

mij dat er een speciale 

opleidingsstage was voor iemand met 

een handicap. Ik heb deze kans 

gepakt. Met de verschillende 

certificaten die ik via Siya-Sebenza 

heb ontvangen, ben ik nu in opleiding 

voor assistent-manager bij 

Elandsheim. Een gastenverblijf 60 km 

buiten Dundee. Ik ben nu echt 

gelukkig. Bij Siya-Sebenza heb ik 

geleerd dat er hoop is en dat je 

hiervoor soms hard moet werken. Zij 

hebben mij  geholpen om te groeien 

en te begrijpen dat niet alles in het 

leven om het heden draait, maar ook 

om de toekomst. Misschien, achteraf 

gezien, was dit allemaal onderdeel 

van Gods plan voor mijn leven. 

 

Thuis Front Commissie (TFC) 

We zijn enorm dankbaar dat we 3 

nieuwe mensen kunnen voorstellen in 

onze TFC. Miranda Wildbret zal de 

communicatie op zich gaan nemen. 

Ronald Willemsen is onze nieuwe 

penningmeester en Mirjam Willemsen 

zal verantwoordelijk worden voor het 

gebed. Voor ons is het een enorme 

bemoediging om te zien hoe deze 

groep mensen zich enthousiast wil 

inzetten. 

 

Hoe de vlaggetjes erbij hangen  

Op 22 November mochten wij de 

vlaggetjes uithangen omdat Sarah 4 

jaar werd. Judah mocht 2 December 

zijn eerste verjaardag vieren. Wat 

zijn we als ouders dankbaar voor 

onze kinderen. Inmiddels genieten ze 

van de zomervakantie en spelen ze 

heerlijk buiten met de andere missie 

kinderen. Op zulke momenten 

beseffen we hoe gezegend we zijn 

om in een gemeenschap met anderen 

te leven. Levi en Sarah zitten nu in 

de leeftijd waarin ze erg grappige - in 

hun ogen serieuze - gesprekken met 

elkaar voeren. Zo vertelde Levi 

onlangs tegen Sarah dat God altijd in 

de Hemel woont. Waarop Sarah zegt; 

nee, hij komt soms ook naar beneden 

op het kruis! Levi antwoord daarop; 

nee, dat is niet de Heere God maar 

dat is Jezus. Sarah na even 

nadenken… oh ja! Wij liggen 

regelmatig dubbel van het lachen. Na 

de zomervakantie beginnen Levi en 

Sarah allebei op een nieuwe school 

net buiten Dundee. En Levi zal 

beginnen met Nederlandse les die 

Elske thuis gaat geven.  

 

Op vakantie 

Het is heerlijk om, na een intensieve 

periode, het nu wat rustiger aan te 

doen op Melusi in deze 

vakantieperiode. We merken dat we 

daar ook echt aan toe zijn. Wat een 

heerlijk vooruitzicht dat we in januari 

op vakantie kunnen met Ingmar en 

Ida Ezinga, de ouders van Elske.  

 

Groet 

Wij ervaren ons gezegend met jullie 

gebeden en steun. Als we om ons 

heen kijken hier, dan zien we een 

hoop ellende, maar toch ook, dat God 

een God is van herstel en dat Zijn 

hoop en Zijn liefde alles overwint. 

Vanuit een snikheet Dundee, wensen 

we jullie allemaal een heel gelukkig 

en gezegend nieuwjaar toe. Een 

hartelijke groet,  

Daniel, Elske, Levi, Sarah en Judah 

 
 

Meer informatie: 

 

 

www.eglesia.nl 

 

www.melusi.com 

Thuisfrontcommissie 

Johan & Marinde Rothuizen 

Voorzitters 

 johan_nl@hotmail.com 

 

Miranda Wildbret 

Communicatie 

 mirandawildbret@gmail.com 

 

Ronald & Mirjam Willemsen 

Financiën en Gebed 

 rjrwillemsen@hotmail.com 

 

Joan & Sietske Lentink 

Logistieke ondersteuning 

 

Ons adres 

Melusi Christian Community 

Daniel & Elske van de Vlag 

P.O. Box 503 

3000 Dundee 

South Africa 

Skype: danielske1 

Twitter: danielske1 

 danielske.vandevlag@gmail.com 

 

Ondersteuning 

U kunt Fam. van de Vlag 

steunen: 
NL66 RABO 0151 9507 25  

t.n.v. Eglesia 

Onder vermelding van: 

Gift t.b.v. Melusi Project 

 

Giften met aangegeven 

bestemming worden zonder 

aftrek van onkosten aan de 

betrokken zendeling 

overgemaakt. Giften zijn 

belastingaftrekbaar. 
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