
 

Bid u mee voor: 

 

 De nieuwe discipelen. Dat 
ze een diepe honger naar 

God zullen krijgen. En dat 
de relaties onderling in de 
groep zullen verdiepen, als 
ook met ons als teamleden. 
 

 De voorbereidingen voor 

onze visum aanvraag. Zo 
hopen wij voor vertrek nog 
onze Zuid-Afrikaanse 
verklaring omtrent gedrag 
mee te krijgen. Bid dat de 
verschillende instanties mee 

zullen werken.  

 
 Maartje, die voor zes weken 

bij ons is. Dat ze in deze 

korte tijd een goed beeld 
krijgt over een zendingsveld 
en dat ze snel mag settelen. 

 

 

Dankt u mee voor: 

 

 De geweldige jeugd 

conferentie die onlangs is 

geweest. Dank dat God een 

verdere uitwerking mag 

hebben in onze jongeren. 

 Dank voor de uitbreiding in 

ons team. De komende 

maanden mogen we weer 

een heel aantal short-

termers welkom heten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het vuur gezuiverd? 

Soms is het goed onszelf af te vragen 

welk van onze werken we echt voor 

de Heer doen. Of misschien toch met 

een verborgen eigen agenda? Heeft u 

zich wel eens afgevraagd of uw 

werken zouden blijven staan of dat 

ze zouden verbranden als God ze zou 

zuiveren in het vuur? Het is een 

confronterende vraag om jezelf te 

stellen als kind van God. Een vraag 

die ons inziens cruciaal is. Welke 

werken die we doen hebben 

eeuwigheidswaarde? Doen wij, 

datgene wat God ons heeft 

toevertrouwd tot eer van God? 

(Gezin, werk, kerk) 

 

Melusi Youth Conference 2017 

Drie maanden vliegen om. Het lijkt 

dan ook alweer een eeuwigheid 

geleden dat we onze jaarlijkse 

jeugdconferentie hielden eind april. 

Deze keer was de opzet anders. Geen 

grote tent maar ons eigen 

kerkgebouw. Veel nieuwe teamleden 

en een gedegen 

voorbereidingsperiode. Het thema 

was: Your Kingdom Come. Het 

programma bood een variëteit aan 

activiteiten. Zo waren er vijf praise- 

en worship sessies. Daar werd een 

boodschap gedeeld, gerelateerd aan 

het thema. Daniel sprak in één van 

deze sessies over: “Wie is de Koning 

van je hart?” En nodigde de tieners 

uit, om Jezus hun Koning te maken 

en daarmee hun zondige natuur aan 

het kruis te nagelen. Velen gaven 

hier gehoor aan. Elske was tijdens de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conferentie ook druk in de weer. Zij 

gaf leiding aan het worshipteam en 

daarnaast begeleidde zij ook nog een 

koor. Met gemiddeld zo’n 350 

bezoekers per dag, was het echt een 

groot feest. Tussen de sessies door 

hadden we verschillende sport- en 

spelactiviteiten, een kleurwedstrijd, 

een talentenshow en een heuse 

modeshow (van vuilniszakken!). 

Daarnaast werd voor elke bezoeker 

een lunch verzorgd. Al met al, een 

geweldig feest ter ere van Jezus, 

onze Koning! Alle glorie is dan ook 

voor Hem.  

 

Komen en gaan 

Eén van de pijlers van Melusi is het 

zogenoemde 'community living'. Als 

team zijnde wonen en werken we 

samen. We delen soms heel letterlijk 

lief en leed. Een intensieve manier 

van omgang met elkaar. Relaties 

worden snel verdiept door deze 

manier van leven. Dat maakt het ook 

des te lastiger om afscheid te nemen 

van mensen die het team weer 

verlaten omdat hun tijd op Melusi er 

op zit. De laatste weken is het een 

komen en gaan van mensen geweest. 

Een aantal short-termers zijn weer 

vertrokken en we hebben een gezin 

uit Duitsland mogen verwelkomen. 

Zij zullen hier voor een jaar met hun 

vier kinderen verblijven. De komende 

maanden wordt het team weer 

versterkt door een aantal short-

termers.  

 

 

Want niemand mag een ander fundament leggen dan dat er al ligt. Want dat fundament is Jezus Christus. Later zal vanzelf duidelijk worden hoe 
iedereen op dit fundament verder heeft gebouwd. Als je goed gebouwd hebt, is dat te vergelijken met goud, zilver en edelstenen. Als je slecht 
gebouwd hebt, is dat te vergelijken met hout, hooi en stro. Of je goed of slecht hebt gebouwd, zal te zien zijn op de laatste dag. Want die dag 
komt met vuur. En het vuur zal duidelijk maken waarmee is gebouwd (1 Korintiërs 3: 11-13) 

    (Marcus 4:31,32 NBV) 

 



 

Nieuwe discipelen 

In de derde week van juli, hebben we 

12 nieuwe jongelui welkom mogen 

heten bij het discipelschapskamp op 

Melusi. Gedurende deze week zullen 

ze meer gaan leren over hun 

identiteit in God en bidden we dat ze 

zullen groeien in liefde en kennis van 

God. We zien het als een enorm 

voorrecht dat deze jongelui hier een 

week kunnen verblijven en deze 

input kunnen ontvangen. Zij komen 

namelijk veelal uit gebroken 

thuissituaties. We zien dat onze 

relaties met deze groep nieuwe 

discipelen verdiept. En dat het 

vertrouwen groeit naarmate we meer 

tijd met ze spenderen.  

 

Visum en verlof naar Nederland 

Halverwege augustus komen wij voor 

een maand naar Nederland. Met als 

hoofdreden om een nieuw visum aan 

te vragen. Het vorige visum, ons drie 

jaar geleden verleend, verloopt eind 

augustus. Dit zal de derde keer 

worden dat we een visum zullen 

aanvragen. Het is elke keer weer een 

ingewikkeld proces dat doorlopen 

moet worden. Boven alles weten we 

dat ook dit in Gods handen ligt en dat 

we op Hem mogen vertrouwen. En 

toch is het een enorme opluchting als 

we het visum eenmaal in handen 

hebben. We geloven dat onze 

bediening voor de mensen in Dundee 

nog lang niet ten einde is en 

vertrouwen op een goede afloop van 

deze visumaanvraag.  

 

Meet & Greet en Hello & Goodbye 

In de korte periode dat we in 

Nederland zullen zijn hopen we heel 

graag heel veel familie, vrienden, 

kennissen en nieuwe mensen te 

ontmoeten. Echter, we beseffen dat 

dit nog een hele uitdaging zal zijn. 

Dus dachten we; Laten we een Meet 

& Greet en een Hello & Goodbye 

organiseren. Zeg maar twee vliegen 

in één klap!  

 

 

 

 

 

 

Op zondag 20 augustus is er een 

Meet & Greet in de gemeente Eglesia 

in Apeldoorn. De kerkdienst begint, 

zoals gewoonlijk, om 11.00 uur. Na 

de dienst is er koffie & thee, en 

zullen wij ook nog even bij de Meet & 

Greet  staan. Leuk om je hier te 

ontmoeten! Op zaterdag 16 

september organiseren we een Hello 

& Goodbye. Voor sommigen die ons 

nog niet persoonlijk hebben ontmoet 

is dit een Hello, voor anderen wordt 

dit een Goodbye. De volgende dag 

hopen we namelijk weer naar Zuid 

Afrika te vertrekken. De Hello & 

Goodbye houden wij aan de Floralaan 

12 in Apeldoorn. Je bent van harte 

welkom om even langs te komen 

tussen 14.00 en 17.00 uur ‘s 

middags. Hopelijk tot dan! 

 

Gezinsuitbreiding 

Schrik niet, het is een flauwe grap, 

maar toch ook wel een beetje waar! 

We hebben ons gezin voor een aantal 

weken mogen uitbreiden met een 

leuke, enthousiaste meid, Maartje de 

Koning. Maartje wilde graag een 

missieveld van dichtbij bekijken en 

kwam via haar ouders bij ons 

terecht. Het is erg leuk om zo'n 

enthousiaste meid in huis te hebben 

en om haar ervaringen te horen. 

Hierdoor beseffen we ons weer goed 

hoe bijzonder het eigenlijk is wat we 

hier mogen doen. En hoe 'gewoon' 

het leven voor ons hier is geworden 

na bijna zes jaar. Halverwege 

augustus zal Maartje zal met ons 

mee terug vliegen naar Nederland.  

 

Tot snel 

Wat heerlijk om dit weer te kunnen 

zeggen. Nog een paar weken en dan 

kunnen we elkaar weer persoonlijk 

ontmoeten. Dus bij deze, tot snel! 

 

Liefs, 

Daniel, Elske, Levi, Sarah en Judah 

van der Vlag 

 

 

 
 

Meer informatie: 

www.danielske.nl 

 

www.eglesia.nl 

 

 

www.melusi.com 

Thuisfrontcommissie 

Johan & Marinde Rothuizen 

Voorzitters 

 johan_nl@hotmail.com 

 

Miranda Wildbret 

Communicatie en nieuwsbrief 

 mirandawildbret@gmail.com 

 

Ronald & Mirjam Willemsen 

Financiën en Gebed 

 rjrwillemsen@hotmail.com 

 

Joan & Sietske Lentink 

Logistieke ondersteuning 

 

Ons adres 

Melusi Christian Community 

Daniel & Elske van de Vlag 

P.O. Box 503 

3000 Dundee 

South Africa 

Skype: danielske1 

Twitter: danielske1 

 danielske.vandevlag@gmail.com 

 

Ondersteuning 

U kunt Fam. van de Vlag steunen: 
NL66 RABO 0151 9507 25  

t.n.v. Eglesia 

Onder vermelding van: 

Gift t.b.v. Melusi Project 

 

Giften met aangegeven 

bestemming worden zonder aftrek 

van onkosten aan de betrokken 

zendeling overgemaakt. Giften zijn 

belastingaftrekbaar. 
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