
 

Bid u mee voor: 

 

 Bid voor alle jongeren die hier 
zijn geweest tijdens de 
worship en workshop dag. Dat 
het evangelie dat ze hebben 
gehoord in hun harten mag 
uitwerken en dat ze hun 
redder mogen leren kennen. 

 Bid voor de nieuwe short-
termers die hier onlangs zijn 
gekomen, dat ze zich snel thuis 
zullen voelen.En dat deze tijd 
op Melusi hun relatie met God 
zal verdiepen. 

 

 

Dankt u mee voor: 

 

 Dank voor de heerlijke tijd die 
we in Nederland mochten 
hebben. Het heeft ons verfrist 
en opgeladen voor de tijd die 
komen gaat.  

 Dank dat we weer een 3 jarig 
visum hebben gekregen. 

 Dank voor het Kempton Park 
team dat hier is geweest, dat 
hun ervaring op Melusi de 
juiste uitwerking mag hebben 
in hun jonge levens. 

 
 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Getuige zijn 

Dagelijks zijn we bewust van het 

leven dat wij leiden. Elke keer zijn 

het bewuste keuzes om God’s wil te 

zoeken en te blijven doen. Waarom? 

Omdat bij God zijn ons verlangen is. 

De afgelopen weken en maanden 

mochten we dan ook regelmatig 

getuigen van wat God in ons leven 

doet. Dit zijn zowel bijzondere als 

ook dagelijkse momenten. In deze 

nieuwsbrief vertellen wij God’s 

machtige daden en hoe Hij steeds 

weer opnieuw voor ons zorgt.  

 

Visum perikelen 

Wat zijn we dankbaar dat we weer 

voor 3 jaar een visum hebben 

ontvangen! Het was geen 

gemakkelijk proces om het visum 

uiteindelijk op tijd te krijgen. Maar na 

een 30-tal telefoontjes en email 

wisselingen kon Daniel op het 

allerlaatste moment in de auto 

springen om naar Den Haag te 

reizen. Daar mocht hij het visum in 

ontvangst nemen. We waren en zijn 

ervan overtuigd dat God ons heeft 

geroepen om op Melusi in Zuid Afrika 

te dienen. Wij hebben ons 

vertrouwen op Hem gesteld in dit 

proces. Het is geen garantie dat alles 

gaat zoals we plannen. Maar we 

weten ook dat in dit proces Gods wil 

zal zegenvieren. We zijn dankbaar 

dat we weer voor de aankomende 3 

jaar een visum hebben. 

 

Het verlof 

We hebben naast alle visum 

perikelen een heerlijk verlof gehad. 

Het was fantastisch om veel mensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

weer even te kunnen ontmoeten en 

bij te kletsen. De tijd was veel te kort 

om persoonlijk af te spreken, maar 

dat houden jullie nog van ons tegoed. 

Het was erg fijn dat we bij Elske’s 

ouders konden verblijven en zijn daar 

enorm verwend. Daarnaast hebben 

we met onze families, een aantal 

nabije vrienden en met de 

ThuisFrontCommissie tijd 

gespendeerd om persoonlijk en goed 

bij te praten over onze levens. Het 

was mooi om te merken dat sommige 

relaties hecht blijven, ondanks dat 

we al zo lang uit Nederland weg zijn. 

En wat was het bijzonder dat we bij 

de doopdienst van Job, Elske’s 

jongere broer, konden zijn. Wat een 

zegen om zulke momenten samen te 

mogen beleven! We hebben ook een 

heerlijke kampeervakantie gehad in 

Oostenrijk. Het was erg goed om met 

het gezin samen te zijn en te 

genieten van het ‘niets moeten’. De 

grootste droom van de kids kwam 

uit. In de sneeuw spelen en 

sneeuwballen gooien! Dat er een 

aantal koude, natte nachten in de 

tent aan vooraf moesten gaan, werd 

voor lief genomen dit vooruitzicht. 

 

Verlovingsfeest van Bonginkosi 

en Nothando 

Nog maar een paar dagen terug in 

Zuid Afrika, en we vielen direct met 

onze neus in de boter. Op zondag 24 

september was het verlovingsfeest 

van Bonginkosi en Nothando. We 

keken er erg naar uit. Juist ook 

omdat wij nauw optrekken met zowel 

Bonginkosi (Daniel is zijn mentor) en 

Nothando. Wij kennen Nothando 

Bij God te zijn is mijn enig verlangen, mijn toevlucht vind ik bij God, de HEER. Van al uw daden zal ik verhalen. (Psalm 73: 28) 

     

 



 

vanaf het eerste moment dat Daniel 

het huis bezocht van Nothando’s 

familie. Het is bijzonder om te zien 

dat deze twee mooie mensen hebben 

besloten om hun leven samen te 

delen onder God’s gezag. De 

eenvoudige afkondiging van hun 

verloving, werd naarmate de datum 

van 24 september naderde steeds 

groter en groter. Uiteindelijk waren 

ruim 250 mensen getuige hoe 

Bonginkosi op zijn knieën ging voor 

zijn aanstaande bruid. De discipelen 

van Melusi hadden drie liederen 

geoefend en als koor opgevoerd. En 

jawel, na de koffie en cake, hadden 

we ook nog eens lunch met zijn allen. 

Het werd één groot FEEST! En des te 

meer omdat het hier “heritage day” 

was, een FEESTdag waarbij de 

traditionele kleding wordt gedragen. 

Dus iedereen zag er op zijn best uit! 

 

Bezoek van het Kempton Park 

team 

In de eerste week van oktober 

verbleef er een groep tieners van de 

Maranatha kerk in Kempton Park 

(Johannesburg) op Melusi. We doen 

hier in de verschillende townships 

outreaches en kidsclubs. En zij 

draaiden hierin mee. Daarnaast 

gaven zij ook mede leiding aan de 

worship- en workshop dag die we 

hebben georganiseerd. Deze is voor 

kinderen uit de verschillende 

gebieden om ons heen. Daniel heeft 

veel voorbereidingswerk gedaan om 

een programma samen te stellen 

voor deze groep. Het is gaaf om te 

zien hoe zij het naar hun zin hebben. 

En ze zijn erg onder de indruk van 

waar Melusi voor staat. Maar wat 

boven alles uitstond, was de 

bereidwilligheid van deze jonge 

tieners om te getuigen. Om van 

God’s machtige daden te vertellen en 

te bidden voor de mensen hier.   

 

Worship en workshops op Melusi 

Op de laatste vrijdag van de 

schoolvakantie hier, hebben we als 

Melusi een programma voorbereid. 

Voor de kinderen uit de townships. 

Elske was verantwoordelijk voor het 

worship programma. Veel liedjes 

worden in Zulu gezongen. En het is 

gaaf om te merken hoe de taal meer 

eigen wordt door het zingen van 

liederen. Vele kinderen besloten deze 

dag hun hart aan Jezus te geven. De 

workshops bestonden uit dans, 

drama en origami(!). De kinderen 

werden actief hierin betrokken. Er 

waren veel meer kinderen dan dat we 

hadden verwacht, en mede daardoor 

werd het een groot feest. Een 

spetterende, afsluitende bijeenkomst 

zorgde voor vele glimlachen op de 

gezichten van de kinderen. En die 

bleef zichtbaar toen we hen ’s 

middags weer naar huis mochten 

brengen.  

 

Zomers bezoek 

De zomer is hier een aantal weken 

geleden begonnen met een paar hele 

warme dagen. De eerste middagen 

even afkoelen in het zwembad 

hebben we ook alweer gehad. Deze 

zomer krijgen we bijzonder bezoek: 

Daniel’s moeder komt begin januari 

naar Melusi. Het zal voor haar de 

eerste keer zijn dat ze naar Zuid 

Afrika komt. Best spannend allemaal, 

maar ook een heel mooi vooruitzicht. 

 

Veel liefs,  

Daniel, Elske, Levi, Sarah en Judah 

van de Vlag  

 

 

 

 
 

Meer informatie: 

www.danielske.nl 

 

www.eglesia.nl 

 

 

www.melusi.com 

Thuisfrontcommissie 

Johan & Marinde Rothuizen 

Voorzitters 

 johan_nl@hotmail.com 

 

Miranda Wildbret 

Communicatie en nieuwsbrief 

 mirandawildbret@gmail.com 

 

Ronald & Mirjam Willemsen 

Financiën en Gebed 

 rjrwillemsen@hotmail.com 

 

Joan & Sietske Lentink 

Logistieke ondersteuning 

 

Ons adres 

Melusi Christian Community 

Daniel & Elske van de Vlag 

P.O. Box 503 

3000 Dundee 

South Africa 

Skype: danielske1 

Twitter: danielske1 

 danielske.vandevlag@gmail.com 

 

Ondersteuning 

U kunt Fam. van de Vlag steunen: 
NL66 RABO 0151 9507 25  

t.n.v. Eglesia 

Onder vermelding van: 

Gift t.b.v. Melusi Project 

 

Giften met aangegeven 

bestemming worden zonder aftrek 

van onkosten aan de betrokken 

zendeling overgemaakt. Giften zijn 

belastingaftrekbaar.               
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